
Welvaartsevangelie
Introductie

dit als communitypost als promo voor een
video:https://images.app.goo.gl/6ABedt5NpLCXuG6m7

Starten met een grappige sketch

Het evangelie komt van het griekse woord ‘euangelion’, wat letterlijk goede nieuws
betekent. Als je een aantal van onze videos hebt gekeken, hoop ik dat je al een
beeld hebt gekregen van wat dit goede nieuws inhoudt.

Jezus Christus heeft zonde, dood en kwaad overwonnen door zijn kruis en
opstanding. Door het geloof kunnen gelovigen delen in die overwinning. Door Zijn
gehoorzaamheid aan het kruis heeft Jezus vergeving en vrijspraak voor zondaars
verkregen. Zij die schuldig zijn kunnen schoongewassen worden van hun zonden, en
gerechtvaardigd worden in Gods ogen. Ze zijn vrijgesproken van straf, en ontvangen
de status van ‘rechtvaardigheid voor God’. (nu vertalen dat een kijker van 18 jaar
zonder kerkelijke achtergrond het ook begrijpt).

Dat Jezus Christus is gestorven waardoor wij vergeving kunnen ontvangen en dat Hij
is opgestaan uit de dood om te bewijzen dat Hij echt is wie Hij beweerde te zijn. Er
valt veel meer over het goede nieuws te zeggen maar dit zijn één van de
belangrijkste elementen. Toch is het mogelijk om in kerken te komen en nooit het
echte evangelie te horen maar een welvaartsevangelie. Wat is een
welvaartsevangelie? En hoe kan het dat er in de kerk niet het echte evangelie wordt
gepredikt?

Wat is het welvaartsevangelie?
Het welvaartsevangelie is een evangelie waarin alles draait om hoe God ons nu het
beste leven kan geven, zonder lijden, zonder ziekte en met veel financiële zegen. Er
worden veel bijbelteksten uit hun context gehaald en halve waarheden verteld, zodat
mensen gaan geloven dat hoe meer je gelooft, hoe welvarender je wordt.
Natuurlijk geeft God ons gezondheid en financiële zegen. Wij mogen al onze zorgen
bij Hem brengen (Psalm 55:23), dus ook onze financiële of fysieke noden. Maar in
onze tijd kan je vaak horen ‘Weet je dat God van je houdt? Hij heeft een prachtig
plan met je leven. Hij wil je zegenen (financieel) maar je moet wel in Hem geloven.’
Vaak is degene die dit zegt erg rijk en zegt hij dat dit komt door zijn geloof.
Natuurlijk is het waar dat God van ons houdt en een plan met ons leven heeft. Maar
betekent dit dan ook dat wij nooit zullen lijden? Dat een christen nooit in financiele
armoede terecht kan komen? Dat we nooit ziek zullen worden? Laten we kijken naar
wat de Bijbel hierover zegt.

https://images.app.goo.gl/6ABedt5NpLCXuG6m7


Bijbel + Voorbeelden
Jezus zelf zei tegen zijn volgelingen ‘’In de wereld zult u verdrukking hebben, maar
heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’’ Moeilijkheden horen dus juist bij
het christelijke leven. Jezus zelf had soms geen plek om te slapen, Zijn eigen familie
schaamde zich voor Hem en uiteindelijk stierf Hij alleen aan het kruis.1 Van de 12
apostelen zijn er uiteindelijk 11 doodgemarteld en één werd verbannen. Als dit het
leven van Jezus was en Zijn eerste volgelingen, waarom zouden wij dan Jezus
volgen en tegelijkertijd een leven zonder lijden verwachten.
Verder lezen we in 1 Timotheüs 6:10 ‘’Want geldzucht is een wortel van alle kwaad.
Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben
zich met vele smarten doorstoken.’’ Dit betekent dat rijk zijn niet iets slecht is maar
het verlangen om steeds meer geld te hebben is slecht en zorgt juist voor veel
kwaad in deze wereld. Het doel van het echte evangelie is om mensen te vertellen
wie God is en hoe ze een relatie met Hem kunnen hebben. Maar het
welvaartsevangelie doet iets heel anders. Het vertelt de mensen hoe ze God kunnen
gebruiken om hun eigen verlangens te vervullen en een gezellig, fijn leven te leiden.
God is niet meer het doel, Hij wordt een middel om je eigen doelen te behalen.
In de Bijbel zelf lezen we over bijvoorbeeld Simon in Handelingen, een man die aan
toverij deed en daarom erg bekend was in zijn stad. Toen hij zag wat voor kracht van
God in de apostelen werkte en hoe dat de mensen aantrok bood hij hen geld aan om
diezelfde kracht te hebben. Hij wilde God gebruiken voor zijn eigen doeleinden.

Waarom
Jezus zelf waarschuwde dat er veel valse leraren zullen komen om mensen te
misleiden. Mensen die zichzelf christelijk noemen maar dat niet echt zijn, Jezus
noemde hen wolven in schaapskleren. Mensen die het welvaartsevangelie prediken
vallen dus ook in deze categorie
We leven in een tijd waarin we dingen willen horen die ons goed laten voelen
ongeacht of ze de waarheid zijn of niet. Daardoor is het welvaartsevangelie ook zo
populair. Iedereen wilt wel horen dat God van ze houdt en een plan met hun leven
heeft. Dit trekt veel publiek. Maar hoeveel van dat publiek zou overblijven als minder
leuke waarheden hen verteld zou worden. Dat ze zich bijvoorbeeld moeten bekeren
en dat als ze bewust in een zondige levensstijl blijven naar de hel gaan. Daarom
worden deze thema’s vaak buiten beschouwing gelaten. Ze hebben namelijk niet als
de doel om mensen de waarheid te vertellen, maar om hun goed te laten voelen.
Hoe groter het publiek, hoe meer inkomsten.
In Lukas 14:27-30 vertelt Jezus dat het volgen van Hem te vergelijken is met het
bouwen van een toren. Wie bouwt er nou een toren zonder eerst de kosten te
berekenen, om te kijken of hij wel genoeg geld en tijd heeft om dat te doen? Op
diezelfde manier is het belangrijk om jezelf af te vragen of je bereid bent om Jezus te
volgen, ook als het je welvaart, populariteit of zelfs je leven kan kosten. Om Jezus te

1 Lukas 9:58, Markus 3:21, Johannes 7:5



gebruiken voor je eigen financiële welvaart is juist het omgekeerde van wat Jezus
ons oproept om te doen, om alles voor Hem achter te laten.

Conclusie
Het welvaartsevangelie is dus een vervalsing van het echte, Bijbelse evangelie. Het
wordt gepredikt door sluwe mensen die vooral aan geld denken en de mensen die
ernaar luisteren hebben niet altijd door dat ze misleid worden. Dus als jij niet zeker
weet of je naar het echte evangelie luistert of een vervalsing daarvan kan je jezelf
een aantal vragen stellen.

1. Komt dit overeen met wat er in de Bijbel staat? Daarom is het belangrijk dat je
als individuele gelovige zelf het Woord kent.

2. Is het doel van de boodschap om ons dichterbij God te brengen, of is God
alleen maar een middel om een eigen doel (geld, gezondheid, wonderen etc.)
te behalen?

3. Wil de predikant dat de luisteraars zich ‘beter voelen’ of wil de predikant dat
ze de waarheid weten ongeacht hoe ze zich daardoor voelen?


